‘Het lukt me toch niet’, ‘lk ben nu eenmaal zo'
of ' Het is te moeilijk’ zijn gedachten die je
behoorlijk in de weg kunnen staan. Zou het
niet fijn zijn om deze gedachten of woorden
voor eens en voor altijd de lucht in te
schieten?

Welke gedachten of woorden schiet jij
graag de lucht in?




